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Wat is beste zakelijke deal die je in je 
leven gesloten hebt? Eén van de beste 
zakelijke deals van mijn leven was, nadat ik 
net mijn makelaarsdiploma had gehaald, het 
verplaatsten van de agrariër met zijn bedrijf 
waar het toestel van Turkish Airlines was 
neergestort op 25 februari 2009.
Wat was je eerste auto? Ford Transit, toen 
ik begon met aardappelen en sinaasappelen 
venten gebruikte ik eerst de auto van mijn 
vader, maar die werd al snel te klein.
Van welk ander bedrijf of welke instelling 
zou je een half jaar directeur willen zijn? Van 
Schiphol, lijkt mij prachtig een duidelijk inzicht te 
krijgen en de mix van welvaart te combineren 
met schonere en zuinigere vliegtuigen en ik zou 
er voor vechten dat mensen met een kleine 
portemonnee ook kunnen blijven vliegen.
Wat is voor jou het mooiste plekje in de 
omgeving? Het Haarlemmermeerse Bos, 
een schitterend stukje natuurgebied waar 
je optimaal kunt genieten en de molen De 
Eersteling, de eerste molen na de droogvalling 
van de Haarlemmermeer.
Wat is je levensmotto? Carpe diem Pluk 
de dag, maak van iedere dag een mooie dag 
en probeer zoveel mogelijk van het leven te 
genieten. 
Waar mogen ze je midden in de nacht 
wakker voor maken? Broodje IJsselmeer 
paling.
Wie heeft je echt geholpen als ondernemer? 
Er zijn er velen maar mijn vrouw Bernadette, 
mijn vader en moeder, hebben mij altijd bij 
gestaan.
Met wie zou je wel eens een beschuitje 
willen eten? Helene Hendriks, vrolijke meid die 
iedereen in zijn of haar waarde laat.
Van welke beroemdheid greep de dood jou 
het meest aan? Van Prins Claus, ik heb hem 
rond mogen leiden in de Flevohof en die man 
heeft op mij een enorme indruk gemaakt.
Wat was jouw eerste baantje? Al heel jong 
ben ik begonnen met melk en aardappelen 
venten langs de deuren, melk van de koeien 
bracht ik weg onderweg naar school.
Wat was de gelukkigste fase van jouw leven? 
De periode toen onze 4 kinderen nog allemaal 
thuis waren vooral de tijd dat ze in de leeftijd 
waren van tussen de 4 en 14 jaar.
Welk kunstwerk (boek, schilderij, beeld, 
lied, cd) zou jij gemaakt willen hebben? De 
Nachtwacht.
Ben je gelovig? Ja, Rooms-Katholiek.
Wat was jouw grootste blunder ooit? Ik heb 
een keer een meisje gebeld om mee uit te gaan, 
maar hadden ze mij de naam van haar moeder 
doorgegeven.
Wat is je favoriete muzieknummer? Zeilen 
op de wind van vandaag gezongen door André 
van Duin.
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Wilt U als ondernemer ook 
een keer in De Stoel zitten? 
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