
Deze Week 
IN DE STOEL BIJ

FRANS TEUNISSEN
De Geldwinkel Kennemerland

1.  Noem eens iets onverwachts wat 
veel mensen niet van u weten? Ik ben 
Amsterdammer en heb mijn vader altijd 
bewonderd om zijn piano en orgel muziek. 
Hij heeft op veel orgels mogen spelen, in 
het bijzonder 40 jaar bij De Amstelhof. Dit 
is nu de Hermitage. Hij speelde daar voor 
demente bejaarden. Muziek doet mensen 
leven. Ik heb daar mooie herinneringen aan.

2.  Waar kunt u ontzettend kwaad om 
worden? Zinloos geweld en berovingen 
en dan met name tegen oudere mensen. 
Vreselijk laf. Wanneer dit mijn moeder zou 
overkomen, weet ik niet of ik mijzelf in 
bedwang kan houden.

3.  Wat is uw levensmotto? Wees goed voor 
je kinderen en je ouders. Zij zijn je spiegel 
in alles wat je doet. Leef met een half vol 
glas en doe vooral werk wat je leuk vindt. 

4.  Wie heeft u echt geholpen als 
ondernemer? Nico Zonneveld. Hij 
geloofde in mij. Hij heeft mij fi nancieel 
de eerste jaren geholpen en is tot de dag 
van vandaag nog steeds mijn spiegelende 
coach. Heerlijk om met iemand te praten 
die beseft hoe belangrijk het is met beiden 
benen op de grond te blijven.

5.  Wat is de leukste persoon die u dit jaar 
hebt leren kennen? Ik ontmoet iedere 
week leuke, nieuwe mensen door mijn 
werk, maar een bijzonder persoon die 
ik dit jaar echt goed heb leren kennen is 
Alexander van der Pijl. Wat een mooi mens 
en een creatieve ondernemer.

6.  Waar staat u over 10 jaar? Je kunt 
allerlei dromen hebben, maar gezondheid 
is bepalend voor alles. Wij hebben genoeg 
voorbeelden om ons heen waar het 
anders is gelopen. Ik vind mijn werk als 
adviseur zo leuk en hoop dat ik dit over 
10 jaar nog steeds mag doen. Het is een 
heerlijk vak waar je jezelf iedere dag kunt 
ontwikkelen en verbeteren.

7.  Wat is voor u het mooiste plekje in 
de omgeving? Ik kan genieten van het 
strand! Wat een ruimte en vrijheid, maar 
het meest ultieme plekje vind ik hangen 
over de leuning van De Magere Brug in 
Amsterdam. Ik kan dan lekker staren naar 
de Hermitage en wegdromen over mijn 
vader en vroeger.

8.  Welke dag zou u willen overdoen? 
De dag dat ik met mijn vader door 
Amsterdam ging lopen op zijn oude dag. 
Wij gingen op zoek naar de plekjes waar 
hij het eerste zoentje had gegeven, voor 
het eerste verliefd werd op mijn moeder, 
zijn jeugd en natuurlijk de oorlogsjaren 
kwamen voorbij. 

Wilt U nog meer weten over Frans?
www.geldwinkel.nl

Wilt U als ondernemer ook 
een keer in De Stoel zitten? 

Meldt U aan via marco@inforegio.nl
Volg InfoRegio ook op LinkedIn!

InfoRegio is tevens Mediapartner van

Lees ook het ondernemersplatform
van Haarlemmermeer op
WWW.INFOREGIO.NL


